
Beste kandidaat-stagiair van Togo Debout, 

 

Ik, Janah, maak jullie graag warm voor een prachtige ervaring! In de maanden februari, 

maart en april van 2017 deed ik mijn laatstejaarsstage als leerkracht lager onderwijs in het 

mooie Togo. Een onvergetelijk mooie periode waar ik met een glimlach aan terug denk!   

Het is niet alleen een wondermooie herinnering, maar het heeft me ook verrijkt als persoon 

én als leerkracht! Het mogen samenleven en samenwerken met mensen in een andere 

context vond ik enorm boeiend en leerrijk! 

Ik deed stage, samen met een klasgenootje, in een lagere school in de buurt. Het avontuur 

begon al in de vroege ochtend: op de motor naar school!  Aangekomen op school stonden er 

honderden lachende gezichtjes voor ons klaar! Het takenpakket was veelzijdig: observeren, 

lessen geven, afwezige leerkrachten vervangen, leerlingen begeleiden, liedjes aanleren, 

spelletjes spelen, examens verbeteren, besprekingen, inspectiebezoek voorbereiden...  

De vriendschap en het enthousiasme van de kinderen zal ik nooit vergeten  . 

 

Ook in onze vrije tijd werd ik steeds opnieuw verrast door de hartelijke Afrikaanse 

mentaliteit: samen lachen, gezelschapsspelletjes spelen, feest vieren,… maar ook gedachten 

uitwisselen en fijne gesprekken voeren. 

Om al die momenten samen te beleven is communcatie heel belangrijk. De voertaal is Frans. 

Toen ik vertrok had ik nog maar een beperkte kennis van de Franse taal. In het begin was 

het even zoeken, maar dat liep snel los. Ik denk dat vooral de durf om te spreken van belang 

is. 

Natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn… We werden regelmatig geconfronteerd 

met moeilijke situaties zoals armoede en ongelijkheid. Dat is dan best even moeilijk, maar 

volgens mij ook belangrijk. Het deed me stilstaan en nadenken over onze wereld en hoe ik 

daar in sta. Ik was dan ook heel blij dat we via subsidies van de 

gemeenten ons klein steentje konden bijdragen. Met dat geld 

schilderden we de schoolborden opnieuw. Bovendien kochten we 

schoolbanken aan, zodat de kinderen niet meer opgepropt op een 

bankje moeten zitten. Het is dus absoluut een aanrader om 

subsidies aan te vragen. 

 

En dan zijn er natuurlijk ook nog de uitstappen doorheen Togo.  

De mooie plekjes van Togo ontdekken is ook absoluut de moeite 

waard!  

Je hoeft dus niet te twijfelen: waag de sprong en ga die mooie 

uitdaging maar aan!  

 

Veel plezier en doe de groeten in Togo!   

Janah Boeynaems 

Stagiaire lerarenopleiding Thomas More (Kempen)   

 

En Afrique, tout est possible!  


